
Hardlopen met de verdwaalde 
schminksporen nog op het gezicht tijdens de 
Kranenbroeker Bosloop: ‘Pfff. Waar begin 
ik aan?’ 

 

Wim ‘Rambo’ Smeets. — © John Peters 
Echt -  
Wie	organiseert	er	nu	in	hemelsnaam	een	hardloopwedstrijd	op	carnavalszondag?	Een	vraag	waarop	
recreatiesportvereniging	Kranenbroek	een	simpel	antwoord	heeft:	„Iedere	tweede	zondag	van	de	
maand	organiseren	wij	onze	bosloop.	Ongeacht	het	weer	en	ongeacht	eventuele	feestdagen”Carnaval	
of	niet,	in	Echt	gingen	gisteren	zo’n	vijftig	hardlopers	op	pad.	
(Ger Glezer) 
 
 
In onze provincie komt een deel van het sportieve leven abrupt tot stilstand tijdens de 
vastelaovend. Zo niet in het buitengebied van het Aesterriek van prins Roel I. Daar staan deze 
zondagmorgen midden in de natuur, op een plek die alleen met een goed navigatiesysteem te 
vinden is, zo’n vijftig deelnemers aan de start van de Kranenbroeker Bosloop. Een recreatief 
loopwedstrijdje met verschillende afstanden voor iedereen die van hardlopen houdt.  

Terwijl in de hele provincie de exorbitant hoge horecaprijzen hét gesprek van de dag zijn is, betaal 
je hier voor koffie, thee en fris het bijna prehistorische lage bedrag van welgeteld vijftig eurocent. 
Ook het inschrijfgeld doet aan de vroege jaren zestig van de vorige eeuw denken.  

Terwijl carnaval vierend Limburg langzaam ontwaakt en een eventuele kater met een stevig 
ontbijt wegwerkt, staat het gros van de deelnemers op deze zondagochtend in meer of mindere 



mate fris een fruitig bij de inschrijftafel. De sporters vormen samen een bonte verzameling van 
notoire carnavalhaters en mensen die het feestgedruis afwisselen met sportief bezig zijn.  

Welgeteld één deelnemer heeft de moed om in een opzichtig carnavalspekske aan de start te 
verschijnen. Wim ‘Rambo’ Smeets staat breedgeschouderd verpakt in een enorme sixpack en met 
een Tiroler Hose aan de start: „Ik ben benieuwd of het niet veel te warm wordt in deze outfit, we 
gaan het meemaken” De uitnodiging van de organisatie om na afloop een kopje koffie te drinken 
slaat hij resoluut af. „Ik moet een beetje doorlopen, omdat ik om half twee present moet zijn bij de 
harmonie tijdens de grote optocht in Echt”. 

Bij een andere deelnemer heeft een loodzware avond sporen achtergelaten. Op zijn gezicht zijn 
de restanten van een slordig verwijderde dikke laag schmink nog te zien. „Pfff... Waar ga ik aan 
beginnen? Het was een zware avond en straks wacht ook nog de optocht en het optochtbal. Ik 
hoop na deze loop weer een beetje fitter te zijn, maar vrees het ergste”. 

De twintigers Nicky Verhees, Björn Swelsen en Maaike Boetsen hebben hélemaal niets met 
carnaval. Zij zijn dolblij met dit evenement waarmee de vriendengroep ontsnapt aan het 
carnavalsgedruis.  

De gezamenlijke warming-up doet op afstand even denken aan een hossende polonaise maar 
hier houdt iedere vergelijking ook meteen mee op. Met serieuze koppies, gehuld in strakke, 
kleurrijke tights bereiden de deelnemers zich consciëntieus voor op de aanstaande wedstrijd. 

Klokslag half elf worden de deelnemers met het klassieke ‘drie, twee, een’ op pad gestuurd. Ieder 
op zijn eigen niveau en tempo. Maar drie zaken hebben ze gemeenschappelijk, een glimlach van 
oor tot oor, ze genieten van de sportieve prestaties en hebben nu al voorpret voor de 
eerstvolgende bosloop. 

 


